Door de ogen van Ismael

Zuidwijk een wijk van vele culturen en verhalen. Een van deze verhalen is die
van Ismael. Ismael is opgegroeid in de wijk net zoals zijn ouders. Hij hangt veel
op straat en schopt uit verveling tegen een bal aan rondom het grote groene lege
veld in het hart van de wijk. Vroeger stond hier een buurtcentrum zegt hij tegen
een van zijn maten. Zijn vader vertelde er veel over en dat hij teleurgesteld was
toen het gesloopt ging worden. Je kon er van alles doen, schaken, thee drinken,
eten, zelfs de prik voor de griep was hier te halen. Maar wat zijn vader het meest
mist, is het spelen met zijn band. Zijn vader speelde namelijk gitaar en kon daar
uren spelen zonder dat de buren hard met de bezem tegen het plafond aan bonkte.

Zo vader zo zoon, Ismael speelde ook veel gitaar maar krijgt veel klachten van
de buren. Jaloers is hij. Waarom heb ik geen plek in de buurt, om samen met
vrienden muziek te maken. Dan nog maar een schop tegen die bal aan geven.

Na enige tijd worden zijn wensen gehoord. Er gaat iets gebouwd worden..
maar wat gaat het zijn? Maanden vliegen voorbij en plots stond het daar. Van
groen leeg veld naar een groot gebouw met verschillende ingangen. Via de
grote ramen kijkt hij naar binnen wat er allemaal te doen is. Al snel ziet hij
een van zijn vrienden en maakt gebaren naar binnen. Eerst is hij sceptisch en
vraagt hij zich af of dit grote gebouw zijn wensen kan vervullen. Misschien
had ik toch liever een voetbal over dit veld geschoten zegt hij tegen zijn vriend.

Zijn vriend krijgt hem zo ver om naar binnen te komen en samen met
hem gaat hij op onderzoek uit. Al snel is Ismael overtuigt en verzameld
zijn vrienden om dagen te spenderen aan het spelen met zijn band en ge-
liefde gitaar. Niet onopgemerkt! Een bewoner van de wijk en program-
meur van het theater vraagt aan hun om te spelen op een zonnige dag in de
grote zaal. Die op die dag richting het amfitheater bespeeld gaat worden.

Na veel repeteren met de band nodigen zij iedereen uit die ze kennen. Op de
dag van de show verzamelen familie en vrienden zich voor het podium van de
grote zaal. De gastvrouw kondigt hun aan en Ismael raakt zijn eerste snaar..
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